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Van het nonnenklooster naar Christus 
 

Vijfenveertig jaar van mijn leven was ik rooms-katholiek, waarvan ik tweeëntwintig 
jaar als non doorbracht in een gesloten klooster, waar alles draaide om aanbidding, 
boetedoening en lijden. Ik dacht dat een non de taak had om als een soort 
miniatuurversie van Jezus Christus deze wereld te redden. 

 

Zo werd ik non 

Ik had acht jaar lang een katholieke basisschool bezocht en de catechismus, een 
uiteenzetting van het rooms-katholieke geloof, uit mijn hoofd geleerd. Dit had in mijn 
hart het geloof gewekt dat het een bijzondere zegen voor een gezin was als een van 
hun zonen priester werd of een van hun dochters non. Een dergelijk gezin zou door 
God speciaal gezegend worden. Dus besloot ik om in een klooster te gaan zodra ik 

oud genoeg was om het ouderlijk huis te 
verlaten. Dat was mijn doel gedurende mijn 
hele tienerjaren. Op mijn 21e verjaardag, in 
1954, trad ik tegen de wil van mijn ouders 
in het klooster. Ik was zo overtuigd van mijn 
roeping om non te worden dat ik de heftige 
weerstand van mijn ouders naast me 
neerlegde. 
Het brak bijna mijn hart toen ik mijn ouders 
verliet, maar ik troostte mezelf met de 
gedachte dat ik met dit offer Gods wil deed; 
ik deed het immers voor de redding van 
mijn familie en voor alle mensen die buiten 
het katholieke geloof stonden en dus – zo 
geloofde ik – veroordeeld waren tot de hel. 
 

 
Het leven in het klooster 
In het begin was ik onder de indruk van de eenzaamheid, de gestructureerde 
schoonheid en de vredige sfeer die het kloosterleven uitstraalde. Men leerde mij hoe 
ik mijn zonden kon boeten door op een plank te slapen, mij als teken van 
vernedering voor de deur van de eetzaal neer te werpen en mijzelf te slaan om Gods 
toorn te sussen. Het gevolg was dat ik begon te geloven in een straffende, 
ongenaakbare God zonder liefde. Ik vreesde Hem bij elke stap die ik in mijn dagelijks 
leven zette. Na verloop van tijd raakte ik steeds leger en hopelozer. Ik was somber, 
huilde vaak en liet mijn woede tegen het gezag en mijn haat tegen de wrede regels 
en gebruiken van dit klooster de vrije loop. Mijn lichaam ontwikkelde allerlei ziekten 
en uiteindelijk beefde ik zo erg dat alleen valium kon helpen. De medicijnen maakten 
me gevoelloos en namen mijn vermogen om te denken en na te denken weg. 
 



Mijn verlangen om God te leren kennen 
Ik verlangde zo naar de ervaring dat God van mij houdt, en ik wilde Hem zo graag 
leren kennen dat ik mystieke geschriften begon te lezen. Daarin werd geleerd dat je 
een mystieke verbinding met God kunt krijgen en zo bovennatuurlijke kennis over 
Hem kunt verwerven, wat tot volledige heiligheid leidt. Op die manier begon ik alles 
op een bovennatuurlijk niveau te zien – niet alleen Jezus en de Bijbel, maar alles wat 
met mijn religieuze leven te maken had. Stap voor stap verloor ik het vermogen om 
redelijk te oordelen en in de werkelijkheid te leven. De realiteit was te pijnlijk, ik kon 
haar niet meer onder ogen zien. 
 
God luistert 
In mijn wanhoop riep ik tot God. In zijn genade en barmhartigheid verhoorde hij mijn 
gebed. In 1975 bracht een verre neef, die christen was geworden, een evangelist 
naar het klooster. Deze was op bezoek in New York en hield straatbijeenkomsten in 
een nabijgelegen katholieke parochie. Ik kreeg toestemming om daarheen te gaan 
en hoorde voor het eerst het ware evangelie. Het was echt goed nieuws! „Want alzo 
lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 
een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe. 
(Johannes 3:16) Ik leerde dat Jezus was gestorven voor al mijn zonden, voor de 
zonden uit het verleden, het heden en de toekomst. Toen ik Hem als mijn Heer en 
Verlosser erkende en mij van mijn zonden afkeerde, maakte Hij mijn dode geest 
levend. Er ontstond een persoonlijke relatie tussen de Heer en mij. Dat is Gods 
geschenk aan iedereen die gelooft. „Want uit genade zijt gij zalig geworden door het 
geloof, en dat niet uit u, het is Gods gave; Want uit genade zijt gij zalig geworden 
door het geloof, en dat niet uit u, het is Gods gave; Niet uit de werken, opdat 
niemand roeme. (Éfeze 2:8-9) 
Het is belangrijk om te weten dat ieder mens persoonlijk op Hem moet vertrouwen en 
in Hem moet geloven. „Namelijk, indien gij met uw mond zult belijden den Heere 
Jezus, en met uw hart geloven dat Hem God uit de doden opgewekt heeft, zo zult gij 
zalig worden. (Romeinen 10:9) 
 
Het leven na mijn redding 
Nadat ik Jezus als mijn persoonlijke Heer en Redder had aanvaard, begon ik de 
Bijbel te lezen en rechtstreeks tot God te bidden. In 1977 verliet ik het klooster en 
begon ik zelfstandig de waarheid te onderzoeken. Gods Woord werd mijn enige 
autoriteit, ik beoordeelde alles aan de hand van de Bijbel. Maar dat was nog maar 
het begin. Ik was me nog niet bewust van de ernstige schade die de verkeerde 
leerstellingen en geloofsovertuigingen in mijn lichaam en gedachten hadden 
aangericht. Een christen met wie ik in contact kwam, leerde me een belangrijke 
waarheid: als je het Woord van God in praktijk brengt, ervaart je lichaam genezing en 
worden je gedachten weer helder. Als wedergeboren mensen kunnen we leren 
denken zoals Christus denkt. Het is geen gemakkelijke weg, maar hij is vervuld van 
Gods liefde en zegen. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Gods trouw 
De Heer was trouw en heeft gehouden wat Hij in Zijn 
Woord heeft beloofd. In het boek van de profeet Joël heeft 
Hij beloofd: „Alzo zal Ik ulieden de jaren vergelden die de 
sprinkhaan, de kever en de kruidworm en de rups heeft 
afgegeten. (Joël 2:25) Hij heeft mij in staat gesteld een 
nieuw leven te beginnen vol vreugde en innerlijke vrede, 
iets wat noch de wereld, noch welke religie dan ook mij 
kan geven. 
Ik hoop en bid om het voorrecht om iedereen die het wil 
horen te vertellen over Gods liefde en goedheid. Hij heeft 
een plan voor elk leven en Hij zal dat plan trouw 
volbrengen als we het geschenk van verlossing door 
geloof in Zijn Zoon aanvaarden. “Maar gelijk 
geschreven is: Hetgeen het oog niet heeft gezien, en 
het oor niet heeft gehoord, en in het hart des mensen niet is opgeklommen, 
hetgeen God bereid heeft dien die Hem liefhebben. (1 Korinthe 2:9) 
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